Willemstad, 18 december 2023.

Geachte ouders,

De adventsperiode loopt zoetjesaan ten einde! We zijn al bij de derde week. Vanmorgen is
de derde kaars aangestoken, die symbool staat voor de

Deze zondag hebben we in de lezingen gehoord, dat we ons moeten verheugen, we moeten
blij en gelukkig zijn, want Vandaar dat gisteren ook de paarse
liturgische kleur aangepast is in een roze kleur, alleen voor deze derde zondag.

Door alle lezingen heen klinkt de boodschap van vreugde:
In de eerste lezing:
‘De geest van de Heer God rust op mij; Hij heeft mij gezonden om aan de armen de
te brengen.
In de tweede lezing:
Bidt zonder ophouden. Dankt God voor alles!” (brief van aan de

christenen van )
In het evangelie is Johannes de Doper de hoofdrolspeler:
‘Hij kwam om te getuigen van het , opdat allen door hem tot geloof
zouden komen. Niet hij was het Licht, maar hij moest getuigen van

. Toen de priesters en levieten hem vroegen wie hij was, antwoordde
hij uiteindelijk: ‘Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn: maak
de weg recht voor de Heer.’

Johannes probeerde het Licht door te geven
Hoe hebben we tot nu toe het licht doorgegeven?
- Misschien hebben we samen met de kinderen meegedaan aan de Bon Bisifia actie en
hebben we de kinderen laten ervaren, dat geven vreugde schenkt.
- Of hebben we ook gedoneerd voor het project van het Ronald McDonald Huis,
waardoor zieke kinderen en hun familie wat licht kunnen ervaren.
- De afgelopen week kende verdrietige momenten; misschien heb je iemand getroost.
- Misschien heb je jouw geloof in Jezus gedeeld met een ander of heb je zelf meer tijd
besteed aan gebed.
Wat we ook hebben gedaan, nadert al gauw om in elk van ons hart te
wonen, indien we ons hart openstellen voor Hem, die geboren als een baby bereid was uit
liefde voor elk van ons om zijn leven te geven!




